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Muziek J.S. Bach, Orgelbüchlein:  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij Lied 513: 1, 4 
1: God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

4: God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
o: We vinden hulp en steun bij de Eeuwige 
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die ons moed en kracht geeft als we ergens tegen opzien 
g: zodat we toch verder durven gaan. Ook in dit nieuwe jaar. 
o: Dwars door het donker, op weg naar het licht. 
o: Laten wij bidden…door Jezus Christus, onze Heer 
g: AMEN 

Aanvangslied 72: 1, 2, 7 (staande)  
1: Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan ’s konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvelen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

 

2: Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen, 
totdat geen maan meer is. 

 

7: Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 

 

Groet: 
vg: Vrede met ieder van ons, voor allen met ons verbonden, vrede met de wereld: 
g. : Vrede voor jou, mij, voor elkaar!                               (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed gezongen acclamatie 301 c 
1: Kyrie eleison.   Christe eleison.  Kyrie eleison. 
 

Gloria Lied 303: 1 – 3 
1: Zonne en maan, 

water en wind, 
de bloem en het kind 
schiep onze God. 
Hemel en aard’ 
heeft hij gemaakt. 
Schepper, wij willen U danken. 
Schepper, wij danken U. 
Schepper, wij prijzen U. 
Schepper, wij zingen uw heilige naam. 

2: Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag 
hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 

 



3: Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 

dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 

 

Zondagsgebed 
 

Kindermoment 
 

Lied 849: 1 – 3, met de kinderen 
1: Zoek de wegen van de wijsheid 

die de schepping dansend groet. 
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 
proef haar woorden, juist en goed. 
Wijsheid baant het pad naar vrede, 
doet ons voor wat liefde doet. 

2: Luister naar de stem van wijsheid, 
op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden 
ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 

 

3: Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 
wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
om de aarde en om God. 

 

Schriftlezing Jesaja 60, 1-6 NBV21  
 

Zingen Lied 518: 1, 4 
1: Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Kom tot mij, zoon van David, kom, 
mijn koning en mijn bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendelijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 

4: Hoe liefelijk is uw gelaat; 
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des 
hemels 
laat, getrouwe, 
mij aanschouwen 
uw erbarmen. 
Herder neem mij in uw armen. 

 

Schriftlezing Matteüs 2, 1-12 NBV21 
 

Zingen Lied 505: 1 – 3 
1:   In de nacht gekomen 
     kind van hogerhand, 
     licht in blinde ogen, 
     licht dat zingend brandt, 
     kom in onze dagen, 
     kom in onze nacht, 
    hoor de aarde klagen – 
    Heer, de wereld wacht. 

2:  In de nacht gekomen 
     kind dat met geduld 
     eeuwenoude dromen 
     eindelijk vervult, 
    kom in onze dagen, 
    kom in onze nacht, 
    kom met uw gestage, 
    milde overmacht. 

 

3:  In de nacht gekomen, 
    onmiskenbaar kind, 
    kom, doorwaai de bomen, 
    zachte zuidenwind, 
    kom in onze dagen, 
    kom in onze nacht, 
    laat uw morgen dagen, 
    kom – de wereld wacht. 
 



Verkondiging 
 

Zingen Lied 496: 1 – 3  
1: Een ster ging op uit Israël 

na duizend en één nacht. 
Een oud verhaal werd doorverteld, 
een lied klonk onverwacht. 
Dit was het uur van onze God, 
een mensenzoon gelijk, 
die onze naam draagt en ons lot, 
die nacht begon zijn rijk. 

2: De herders hebben het gezien 
in de geboortestal: 
daar was het vrede en sindsdien 
zingt elk dat overal. 
Daar was het leven argeloos, 
verlosten waren zij. 
Dor hout ging bloeien als een roos, 
woestijn werd tot een wei. 

 

3: Gij morgenster en mensenzoon, 
breng ons de nieuwe tijd, 
waarin de wereld wordt bewoond 
door uw gerechtigheid. 
Dan is uw heil aan ons geschied, 
u allen even na, – 
dan zingt de schepping weer dit lied 
tot in de gloria. 

 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken  1e Goud van Noord, 2e Kerkenwerk  
 

Slotlied 425 (staande)  
1: Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 

Wegzending en Zegen (gezongen Amen) 
 

Het licht voor ons uit 
 
 


